
Tiny Appelman, 

Ik ben geboren in juli 1931 in Bergen (Noord-Holland). Mijn vader werkte in de 
kolenhandel van zijn ouders. Hij ging met paard-en -wagen alle dorpen rond Bergen af 
om kolen af te leveren.  Klanten rekenden in die tijd meteen af. Handje contantje.  Toen ik 
7 jaar oud was, zijn we met het hele gezin verhuisd naar Amsterdam. Dat kwam omdat 
mijn vader niet altijd het geld van de klanten afdroeg bij zijn ouders, maar veel geld naar 
het café bracht. Mijn grootouders hebben toen maar besloten om de kolenhandel te 
verkopen, zodat ze nog wat geld over hadden voor hun oude dag. Dat deden ze om te 
voorkomen dat mijn vader al het geld aan drank zou opmaken. AOW bestond toen nog 
niet. Als mijn vader de keus had tussen een mooie vrouw of een pul bier koos hij een pul 
bier, uiteindelijk is de drank hem fataal geworden.  

Van Bergen naar Amsterdam  

In 1938 verhuisde het hele gezin naar Amsterdam. In die tijd was het vrij eenvoudig een 
huurwoning te krijgen omdat er veel woningen waren bijgebouwd en nog veel woningen 
geen huurder hadden. We kregen een woning in Amsterdam West. Mijn vader kende 
Amsterdam al een beetje omdat hij voor het kopen van kolen elk jaar in Amsterdam 
kwam. Hij ging dan altijd naar het Café ‘t Mandje van Bet van Beeren op de Zeedijk. Bet 
was begonnen met het uitventen van vis op de Zeedijk en in 1927 is zij het café 
begonnen. Zij was een van de eerste lesbiennes die er openlijk voor uitkwamen. Een 
stoer wijf met lange leren jas op de motor. In ’t Mandje mocht niet gezoend of gedanst 
worden, anders liep de drankvergunning gevaar. Zij baatte het café uit en hield er een 
vrije seksuele moraal op na. Het café was een trekpleister voor homoseksueel 
Amsterdam. En later voor de hele wereld.  

De groenten van Jan Boogaart 

Een ander bepalend moment in mijn leven was toen mijn vader Jan Boogaart, 
groenteman van beroep, uit het café mee naar huis nam. Mijn moeder kon het al van af 
het eerste begin goed vinden met deze man en heeft een relatie met hem gekregen. Daar 
was mijn vader niet blij mee en uiteindelijk verliet mijn moeder de woning en ging apart 
wonen.  Mijn moeder ging mee bij het uitventen van groenten met Jan Boogaart. Dat ging 
toen nog met paard en wagen. Het was inmiddels oorlog en er was gebrek aan alles, 
maar door de vriend van mijn moeder hadden we altijd te eten. Ik heb ook op een 
gegeven moment mijn kleren in een zak gedaan en ben bij mijn moeder gaan wonen die 
inmiddels een tweekamerwoning in de Jordaan had kunnen huren. De andere kinderen 
zijn later ook bij mijn moeder en bij mij komen wonen. 

 Mannen 

Mijn eerste man leerde ik kennen toen ik 15 jaar oud was. Hij was mijn judoleraar, Gé 
Koning.  Leuk om te vertellen is dat ik de eerste vrouw in Nederland ben geweest die een 
zwarte band met judo behaalde. Ik was een kleine bekendheid, geen grote bekendheid. 



Op mijn 22ste werd ik aan de kant gezet door Gé voor een jonger meisje, ook een leerling. 
Daarna leerde ik Eugene kennen in een dansgelegenheid op het Rembrandtplein. Dat 
was mijn grote liefde. Maar Eugene ging werken na een korte opleiding voor de 
Koninklijke Nederlandse Pakketvaart Maatschappij als stuurman en later als kapitein in 
Indonesië. Deze maatschappij onderhield scheepvaartverbindingen tussen de vele 
eilanden van Nederlands-Indië en o.m. naar Singapore en Australië. Deze relatie duurde 
slechts 9 maanden.  Een paar jaar later kwam Dirk in mijn leven. Hij was een selfmade 
man die erg succesvol was in de handel. Met hem heb ik een heel gelukkig leven gehad. 
Hij is helaas te vroeg overleden.  Een leuke anekdote. Ik wilde ook graag werken. Dus ik 
had gesolliciteerd bij Maison de Bonnetterie aan het Rokin. De Bonnetterie was een zeer 
luxueuze winkel in dames- en herenkleding voor de beter gesitueerden. Ik was 
aangenomen. Maar toen mijn Dirk vernam dat ik daar ging werken heeft hij de 
Bonnetterie laten weten dat dat niet doorging. Vrouwen behoorden volgens hem niet 
buitenshuis te werken. 

Jantje 

Tijdens het interview dat ik met Tiny had, had Tiny het steeds over Jantje. Op een 
gegeven moment besloot ik te vragen: ‘Wie is Jantje ’waarop zij mij mededeelde: ‘Jantje 
is mijn zoon.’  ’Hoe oud is Jantje dan? ‘Jantje is 73’. ‘En die noem je Jantje?’. ‘Ja wij in 
Bergen verkleinen alles’.  

Levensles voor jonge mensen 

Jonge mensen kan ik aanraden om Jiujitsu te leren. Het is een Japanse 
zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan 
controleren of uitschakelen. Dat versterkt het zelfvertrouwen van mensen.  

Tiny op weg naar een proces verbaal (Adriaan van Poppel vertelt) 

Wij waren op weg naar huis, Tiny zette Sieb en mij altijd af bij het 
Haarlemmermeerstation. We reden op de Amstelveenseweg, maar we belandden in een 
file. Op een gegeven moment stonden we ter hoogte van het Vondelpark vast. We gingen 
maar stapvoets vooruit. Tiny vond dat maar niks en vroeg of er een andere mogelijkheid 
was. Ze keek een beetje rond en zag een politiewagen over de trambaan rijden. De 
wagen reed ons voorbij. Tiny: ‘Waar gaat die naartoe?’ Ik zei: ‘Nou, die gaat hier linksaf’. 
‘Oh, als hij linksaf kan, dan kunnen wij dat ook’. Sieb zei daarop: ‘Doe dat maar, blijf niet 
in die file staan.’ We reden de straat in, linksaf, rechtsaf, en op een gegeven moment 
volgden we de politiewagen. We kwamen bij een bord waar ‘Verboden voor alle verkeer' 
op stond. Adriaan zei: ‘Ja, en nu, Tiny?’ De politiewagen reed voorbij, over de stoep. Tiny 
zei: ‘Hij kent de weg, ik ga achter hem aan.’ Sieb riep: ‘Doen!’ Tiny reed er achteraan. Ik 
zei: ‘Nou, Tiny, is het wel verstandig om dat te doen?’ ‘Het is een politiewagen, die mogen 
alles. Als hij dat mag, dan mag ik het ook.’  ‘Ja, daar heb je gelijk in,’ zei Sieb. Maar goed, 



wij reden verder, en op een gegeven moment stond er weer een bord ‘Verboden voor alle 
verkeer'. De politiewagen ging er weer omheen via de stoep. 

 Sieb: ‘Volgen ook over de stoep! ‘‘Ja,’ zei Tiny, ‘doe ik. ‘Hij kent de weg.’  ‘Ja, Tiny, hij kent 
de weg.’  We gingen weer linksaf, en op een gegeven moment stond er weer een bord 
‘Verboden voor alle verkeer'. De politiewagen ging er weer voorbij en Tiny maakte 
aanstalten om dat ook te doen. Maar toen stopte de politie. Een van de agenten stapte 
uit. Het was een jongeman met een baard, hij keek erg fanatiek. Ik dacht: ‘Die gaat ons 
een boete geven.’ Hij wendde zich tot Tiny en maakte de beweging dat ze het raampje 
naar beneden moest doen. Tiny deed dat en zei vriendelijk: ‘Hallo, jongen. Ik ben de weg 
kwijt!’ 

‘Ja, maar u bent al drie keer een bord voorbijgereden met verboden in te rijden', zei de 
agent. ‘Ja,’ zei Tiny, ‘dat klopt, maar ik ben hier helemaal niet bekend. Ik dacht dat u de 
weg wel wist, dus ik reed maar achter u aan.’   ‘Ja, maar zo werkt het niet, mevrouw,’ zei 
de agent. Sieb op de achtergrond: ‘Heb je niks beters te doen? Ga boeven vangen in 
plaats van deze dame lastig te vallen.’  De agent hoorde het niet. Hij was erg fanatiek. 
Toen kwam de andere agent, erbij en vroeg: ‘Mevrouw, hoe kan het dat u niet...?’ 
‘Nou,’ zei Tiny, ‘ik legde het al aan uw collega uit: ik ben hier niet bekend. Jullie zijn hier 
bekend, want jullie reden zo. Ik dacht, dan rijd ik er maar achteraan.’   ‘Ja, maar dat mag 
toch niet,’ zei de agent. ‘Ja, maar wat moet ik anders doen?’ vroeg Tiny. ‘Uw rijbewijs,’ 
vroeg de agent.  Tiny overhandigde haar rijbewijs en de agent keek en keek en 
uiteindelijk: ‘Zoo, bent u dat? En op uw leeftijd nog achter het stuur?’   

‘Ja hoor,’ zei Tiny. ‘Ik kan hartstikke goed rijden. Ik rij al vanaf mijn zeventiende, zelfs 
helemaal naar Monte Carlo en terug.’  De baard politieagent maakte aanstalten om een 
boete uit te schrijven, maar toen keek de collega politieagent hem aan en vroeg: ‘Is dat 
echt nodig?’  ‘Nou,’ zei hij, ‘Wacht maar even.’  De agent nam contact op met zijn collega 
en overlegde. De collega stelde voor om de hand over zijn hart te strijken en haar gewoon 
te laten gaan. De agent zei toen: ‘Ik hoop dat ik op uw leeftijd nog zo goed kan rijden. Deze 
keer zien we het door de vingers. U mag verder’ ‘Dankjewel, jongeman,’  

 Bridgen 

Dat ik ben gaan bridgen heb ik aan mijn man, Dirk, te danken. Hij heeft me op het idee 
gebracht. Bridgen en onze bridgeclub betekenen veel voor mij omdat enerzijds het een 
spel is waarbij je je hersens blijft gebruiken en anderzijds is het heel goed voor het 
onderhouden van sociale contacten. Dat is belangrijk als je ouder wordt.   

Wat zou je willen veranderen op onze bridgeclub? 

Tiny wil niets veranderen, maar is dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers die zoveel 
werk verrichten zodat we kunnen bridgen op onze club. 



Over Tiny is een leuke, documentaire gemaakt waarin zij als een onafhankelijke, sterke 
vrouw naar voren komt.  

Lang leve de zwarte band. Lang leve Tiny!  

Hoera!  

 

 

 



  



 


