
Op bezoek bij Guurtje in de Jordaan 
Guurtje Mulder is geboren in Amsterdam. Zij woonde als kind met haar ouders en haar 
broer in de Bos en Lommerbuurt. 
Het was in die tijd het eind van de stad, een kale bende waar je altijd kon spelen. 
Zij ging naar de Frederik van Eden lagere school. Daarna naar de MMS.  
Het gezin is de oorlog goed doorgekomen en zij heeft een leuke jeugd gehad.  
 
Ging alles koek en ei? 
In 1953 tijdens de watersnoodramp bleef de familie op, omdat men bang was dat als de 
Afsluitdijk het zou begeven de hele boel onder zou lopen. 
 
De liefde 
Ik ben in 1966 getrouwd met een huisarts. We kregen drie kinderen. Het huwelijk hield 
geen stand. Ik trouwde opnieuw, nu met een ingenieur werktuigbouwkunde.  
In 1984 verhuisden we naar Kenia. We namen de twee jongste kinderen mee. Mijn 
oudste dochter van 18 bleef in Amsterdam. De tijd in Afrika heeft zes jaar geduurd tot 
1990. Het was een erg mooie tijd. 
 
Het vertrek was vrij plotseling. Ik had geen tijd om mij voor te bereiden. Ik wist niets van 
Afrika. Viel van de ene verbazing in de andere. Zo ben je in Afrika als expat verplicht om 
twee bedienden aan te nemen. Een tuinman of een chauSeur én iemand voor in huis. 
Dat ging niet helemaal goed. 
 
Vertel… 
Ik had een koSiezetapparaat vanuit Nederland meegenomen en vroeg aan de 
huisbediende of hij een kopje koSie wilde zetten. Mijn mooie koSiezetapparaat uit 
Nederland werd vervolgens op de kookplaat in de keuken gezet. 
 
Dat is toch niet zo erg?  
Wel als je de elektrische kookplaat aanzet met het koSiezetapparaat er bovenop. 
Het plastic kreeg ik er niet meer vanaf en ik kon beide weggooien. 
 
Alle schilderijen werden scheef opgehangen. In hutten zijn ze geen vierkante vormen 
gewend. Alleen maar ronde vormen. 
Mijn man vroeg aan een werknemer op kantoor of hij alsjeblieft een lampje zou kunnen 
verwisselen. 
 ‘Komt in orde Bwana.’  
De volgende dag bleek het lampje niet verwisseld te zijn waarop mijn man vroeg waarom 
dat niet gebeurd was.  
‘Ik heb al een elektricien gebeld, Bwana.’ 
De arme man wist echt niet hoe dat moest. Hij had thuis geen elektra. 
 
Heb jij ook gewerkt? 
Ja, ik heb altijd in de medische sector gewerkt in Kenia onder andere voor Peace Corps, 
ooit opgezet door Kennedy voor jongelui die iets goeds wilden doen voor de wereld. We 
vlogen van het ene naar het andere gebied. Soms was er geen vliegveld en moesten we 
landen tussen de zebra’s. Al snel had ik ruzie met collega’s. In Kenia zijn 54 verschillende 



stammen die elkaar allemaal met een kapmes achterna zitten. Er wordt onderling flink 
gediscrimineerd. Als je in het ziekenhuis van de verkeerde stam was, kwam je achter in 
de rij. Daar kon ik niet tegen. 
 
Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd voor een streng Islamitische bruiloft in 
Pakistan. Er waren honderden mensen. Na een tijd zat ik als enige vrouw tussen 
allemaal mannen. Het was duidelijk dat ze niet goed wisten wat ze met mij aan moesten.  
Uiteindelijk drukte iemand op een knop en draaide de gehele wand met boeken om.  
En kwam er een gigantische bar tevoorschijn. Allemaal moslims. Haha. Ze stierven van 
de dorst. 
  
En kreeg je ook een glaasje? 
Whisky on the Rocks voor de ongelovige vrouw. 
Ik hou wel van een drankje, ook wel van meer dan één. 
 
Doe je ook aan sport? 
Ik heb veel gedoken en ik bridge. Eerst het Looiersysteem, nu acol. 
 
Heb je iets waar je naar uitkijkt in de nabije toekomst? 
Ja, ik heb van mijn kinderen een parachutesprong cadeau gekregen. Op Texel. Hartstikke 
leuk! 
 
Bang? 
Het lijkt me een mooie dood.  
 
Wat vind je dat er anders of beter kan op de club? 
Hapjes verhuizen van de zondag naar de donderdag.  
Waarom vreemde mensen verwennen? Eigen leden eerst. 
 



 

 

 


