
Bob Bruijnse woont in een schitterend appartement naast de Munttoren met uitzicht op 

het Singel en de bloemenmarkt. Groot maar toch warm en smaakvol ingericht. 

 
Vertel eens waar ben je geboren en wanneer? 

Ik ben geboren op 24 augustus 1941 In de Vaartstraat, vlak bij het Haarlemmermeer 

station. 

Mijn vader was Willem Bruijnse en mijn moeder Riekie Boerrigter. Vader geboren in 1896 

moeder in 1899. 

Ik kom uit een gezin met 11 kinderen waaronder een meisjes drieling en een tweeling. Ik 

ben de jongste. 

Mijn ouders hebben twee wereldoorlogen meegemaakt. Zij hebben heel goed voor ons 

gezorgd, dat was heel knap in die tijd. Mijn vader was loodgieter en het hoofd van het 

gezin. 

Moeder zei altijd: ’Hij mag dan wel het hoofd zijn, maar ik ben het nekkie waar het hoofd 

op draait.’ 

 
Met zoveel kinderen, hoe deed je vader dat? 

Mijn vader had twee rechterhanden en kon bijna alles. Timmeren tot aan schoenen 

maken aan toe. 

We hadden ook een rijwielstalling. Als er een evenement in het Olympisch stadion was 

stonden er rijen fietsen voor de deur en mijn zus incasseerde de penningen en ik zat in 

een lantaarnpaal en riep: ‘Stalling hier! Stalling hier!’ 

 
School? 

Ik ging naar de ULO en had twee krantenwijken. Ik kende de buurt van haver tot gort. 

Ik heb mijn middenstandsdiploma met Duits en Frans gehaald. 

Op mijn 16e kocht ik een rode brommer een Puch. 

Dat was een droom van mij. Ik ging op zoek naar werk. 

 
Werk? 

Eerst bij een kantoorboekhandel. 

Daarna bij een grote rederij een scheepvaartbedrijf in de houthavens. 

In 1978 heb ik in Monaco gewerkt en gewoond. Ik regelde daarvoor vrachtschepen, 

lading bemanning echt alles. 

Later werd helaas dit kantoor gesloten, ik woonde daar in prachtig appartement met 

dakterras. Echt waanzinnig. 

In 1980 ben ik een hotel begonnen in de Vondelstraat. Iedereen verklaarde me toen voor 

gek. In het begin was het best moeilijk. Er stond in die tijd maar 1 fiets in de straat. Maar 

het werd een succes. 

Af en toe werd er in de nacht aangebeld en kwamen ze langs voor een wippie. Hup 100 

gulden in de achterzak. 

 
De Liefde? 

Eerst wat dames en na wat omzwervingen gekozen voor de mannenliefde. 

Een Braziliaanse man en later werd het Javier uit Panama. Dat is uiteindelijk mijn grote 

liefde geworden. En nog steeds. 

Hij woont trouwens in het appartement hiernaast. 



Sport? 

Tennis en golf maar ik ben nergens goed in. Op school werd ik bijvoorbeeld nooit 

uitgekozen. Pas als laatste mocht ik wel meedoen. Ik vond dat niet eens erg. Als er een 

bal aankwam deed ik gauw mijn ogen dicht. 

Ik heb wel enorm veel plezier gehad, het ging me niet om het winnen. 

 
Je hebt wel veel bekers? 

Klopt dan had ik de derde prijs, maar er deden er maar vijf mee. Meer een grap maar 

vooral mooie herinneringen. Hier, Palm Beach, Dubai, Thailand. 

 
Doe je nog meer leuke dingen? 

Jazeker ik ga één keer per week met zes ouwe nichten naar de Taboe, een café hier in de 

buurt. 

Dat is van zes tot half acht, daarna moet ik met een slok op veilig thuis zien te komen. 

 
Toupet 

Ik was in Kopenhagen voor zaken. Flink wat getetterd ’s avonds en ‘s morgens had ik 

weer een afspraak met diezelfde vent. Ik zou ook nog een evaluatiegesprek krijgen met 

de directeur van mijn bedrijf. 

Ik sta ‘s morgens op**** ik wil me aankleden, de telefoon gaat en ik ga weer op mijn bed 

zitten. KATER. Ik heb haast en moet opschieten. Maar ik kan mijn toupet nergens vinden. 

Ik liep zo te kwakkelen, met pijn in mijn harses. Ik denk oh mijn god, hoe moet dit nu? 

Het zweet brak me uit. Ik heb zo een beetje die hele kamer onderste bovengehaald. 

Uiteindelijk kijk ik totaal verloren in de passpiegel en zie ik dat haarstuk aan mijn broek 

hangen. 

Letterlijk aan mijn kont gekleefd. 

Had ik dat ding met mijn dronken kop op het bed gelegd en was erop gaan zitten. 

 
Ik zie nu voor mij, een kale man? 

Ja, ik heb dat ding in Monaco aan de wilgen gehangen. 

 
Bridgen? 

Als zesjarig jongetje zat ik al mee te kijken bij het klaverjassen van mijn ouders. Daar heb 

ik al van jongs af aan, kaartgevoel meegekregen. 

 
Nog een tip voor de club? 

Voor de wedstrijd wordt ons verzocht de telefoons uit te zetten. 

Graag na de wedstrijd. 

 
‘U kunt nu uw telefoon weer aanzetten!’  

  



 


